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Al zo lang ik predikant ben, is precies dit de vraag waar ik nooit
een eenduidig antwoord op heb kunnen vinden.

an huis uit ben ik opgevoed met de
V overtuiging dat Jezus wel degelijk de

Zoon van God is en in alle letter-
lijkheid is gestorven en opgestaan uit de
dood. En dat alles tot verzoening tussen
God en de zondige mens. Tijdens mijn
studie theologie is de letterlijkheid van
deze zienswijze verdwenen. En heel lang
is daar niets anders voor in de plaats ge-
komen.
Dat betekent dat ik dus ook heel lang
geen andere invulling kon geven aan wie
Jezus nu was en welke rol hij speelde in
de verhouding tussen God en mens. Dat
betekent ook dat Pasen altijd een uitda-
ging was om goed mee te maken en in-
vulling aan te geven.

Hete brij

In de loop der jaren heb ik mijzelf een
zienswijze aangemeten waar ik me com-
fortabel bij voel. Jezus als wijze rabbi, zo-
als er zovelen waren in zijn tijd. Echter,
Jezus was anders, was een man naar Gods
hart, de mens waarin God laat zien hoe
de mens bedoeld is. Zo beweeg ik me wat
om de hete brij heen, want een definitief
antwoord, een vastomlijnde overtuiging,
daar waag ik me niet aan.

Geurt Roffel heeft deze heikele kwestie
wel bij de hoorns gevat. En hij heeft het
grondig aangepakt. In En wie ben ik vol-
gens jullie? geeft hij zes toonaangevende
theologen het woord die zich op eigen
kenmerkende wijze hebben uitgesproken
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over de christologie. Hij onderzoekt hun
gedachtegoed niet ongewapend. Met Ga-
damer en Derrida, twee filosofen gespe-
cialiseerd op het gebied van tekstinter-
pretatie, hermeneutiek zogezegd, gaat hijj
de zes theologen te lijf.

De lezer doet mee

Het voert te ver om in deze recensie alle
verschillende visies te beschrijven. Waar
het Roffel volgens mij om te doen is, in
eerste instantie, is om die verschillende
visies gelijkwaardig te behandelen. Iedere
stem in het debat over de vraag wie Jezus
is heeft recht om te bestaan.

In dit debat kan de schrijver en met hem
de lezer zijn of haar eigen gedachten om-
trent deze vraag scherpen, zonder zich
buitengesloten te voelen. Je bent geen
toeschouwer, maar betrokken bij de
queeste van de schrijver. Het boek nodigt
uit om je eigen vragen te stellen, gehol-
pen door de ‘technieken’ van Gadamer
en Derrida.

Persoonlijk antwoord

In het laatste hoofdstuk werkt Roffel zijn
eigen interpretatie uit van de uitspraak
‘Jezus is de Zoon van God’. In dit hoofd-
stuk onderscheidt de schrijver zich van
veel dogmatische verhandelingen over
deze vraag door het persoonlijk te ma-
ken. Het is geen rationele beschouwing,
maar een doorvoeld en doorleefd ant-
woord geworden, je zou kunnen zeggen
dat het raakt aan bevindelijke theologie.
Zonder de clou te willen weggeven, toch
een klein tipje van de sluier opgelicht.
Waar veel christologen de kruisdood van
Jezus zien in het licht van de opstanding,
doet Roffel dat niet. Zonder van opstan-
ding te weten bijna, gaat hij mee in de

godverlatenheid die Jezus ervaren heeft
aan het kruis. Het is deze godverlaten-
heid waaraan Jezus zich heeft toever-
trouwd en waarin God niet te begrijpen
nabij is en tegelijkertijd vreeswekkend ver
weg. Ergens daar moeten we het zoeken,
volgens de schrijver, het voorlopig ant-
woord op de vraag wie Jezus is.

Wie ben ik volgens jullie? Dit boek helpt
je om je eigen voorlopig antwoord te vin-
den op deze fundamentele vraag of te
aanvaarden dat het antwoord bestaat in
het geheim dat een geheim bljjft.
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